PAS VERSCHENEN FICTIE

Pilar Prim

Schrijven was voor
de Catalaanse ad-
vocaat en roman-
cier Narcis Oller
(1846-1930) geen
vrolijke activiteit.
‘Enerzijds twijfelde
hij voortdurend aan
zZijn eigen capacitei-
ten en anderzijds
kon hij door zijn
drukke werkzaam-
heden als advocaat alleen in zijn vrije tijd
schrijven, wat voor zijn werken van langere
adem - zijn romans — neerkwam op de zo-
mervakanties’, schrijft Frans Qosterholt in
het nawoord bij zijn vertaling van Pilar Prim
(1906).

Met 280 pagina’s geen dikke roman, maar
niettemin liggen er acht jaar tussen de con-
ceptie van de roman en de publicatie. Na
deze krachtsinspanning zou Oller geen ro-
mans meer schrijven.

Menken Kasander & wigman, € 24,50.



