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De kunst van Fer Hakkaart (1941) is authentiek en veelzijdig. Hij uit 
zich weliswaar in de eerste plaats als schilder, maar is tevens een 
groot tekenaar.  In zijn figuratieve kunst, het abstracte werk en in 
het op Oceanië geïnspireerde werk gaat het altijd om de mens en de 
menselijke vorm. De heffe des volks schilderend laat hij de mens zien 
in zijn beperking. In kleurrijke, bonte taferelen is hij dan een ‘voyeur 
van het volk’ – het Leidse volk bij uitstek.

Dit boek laat aan de hand van bijdragen van diverse kunsthistorici 
zien hoe productief, veelzijdig en begaafd Hakkaart is en hoe eigen 
het spoor dat hij als kunstenaar bewandelt. Het werk varieert van 
beeldend realisme in de jaren zeventig tot kubistisch aandoend 
abstract in de jaren tachtig en negentig. Na de eeuwwisseling vindt 
Hakkaart zichzelf opnieuw uit in uitbundig figuratief schilderwerk. 
Door zijn gehele oeuvre loopt tegelijkertijd een gestage onderstroom 
van beklemmend poëtische tekeningen.     

Dit boek met meer dan 200 afbeeldingen in kleur is het eerste 
volledige overzicht van het leven en werk van Hakkaart van 1960 tot 
2011, het jaar dat Hakkaart zeventig wordt.
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Luxe editie
Er zal een beperkte oplage van vijftig stuks verschijnen met twee 
originele, niet eerder gemaakte linoleumsnedes van Fer Hakkaart.
Genummerd en gesigneerd, verpakt in een fraaie doos.
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